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Herfstkleuren

Het is volop herfst. De natuur laat zich
soms somber, met mist en regen, maar
ook regelmatig met zon en mooie
kleuren zien. Daarmee bepaalt het ons bij
de schoonheid van de natuur.

In de huidige samenleving lijkt daar
steeds minder oog voor te zijn. Aandacht
voor de natuur en de mensen om ons
heen is meer dan ook nodig.

In september maakten mijn vrouw en ik
samen met vrienden een rondreis door
West-Canada. Dan word je pas echt
bepaald bij de grootsheid en pracht van
de natuur en het landschap. Ook kwamen
we (weer) in contact met de
oorspronkelijke bevolking van Amerika,
zoals we dat eerder ervaren hebben in
Zuid-Amerika.

Het ontzag en de eerbied voor de natuur
zoals deze mensen dat uitstralen maken
je stil en spiegelen ons hoe ver wij daar
soms van af staan. Een uitspraak van hun
opperhoofd Seattle uit 1854: “Wij zijn een
deel van de aarde en de aarde is een deel
van ons. De grond onder onze voeten is
de aarde van onze grootouders. Wat
gebeurt met de aarde, gebeurt met de
kinderen van de aarde ... "

Graag wens ik ons allen een zinvolle
voorbereiding toe op de Adventstijd, die
er weer aan zit te komen, met
bovenstaand citaat als leidraad.

Inhoud

! r frank en vrij
O -l,, Fran{r Kaman

repetities:
31 januari
14 februari
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In november is het herfst. Bladeren vallen, de natuur sterft. Daarna wordt het winter en vieren we
kerst. Teken van Gods trouw.

Het bijzondere is dat op het hoogtepunt van de herfst — als alle bladeren vallen — de kerk de
eeuwigheidszondag viert en gaat zingen over “eens komt de grote zomer”: we laten ons leiden
door geloof, liefde én hoop, op deze wereld anders..., de wereld vernieuwd, hersteld, God alles in
allen.

In de bijbel staat een hoofdstuk (wel meer!) dat daarvan doordrenkt is. Van het “nog niet!” en “toch
hopen we dat het komt”. Hebreeén 11, met daarin o.a. deze tekst;

13Zij allen (Abraham, Noach enz.) zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen
werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij
op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn
naar een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren,
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland:
het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen
een stad gereedgemaakt.

Ik heb lange tijd gehoopt dat ik (wij dus allemaal!) het zouden meemaken: dat de nieuwe stad
komt, de wereld van God en deze aarde bedekt en vernieuwt. Dezelfde wereld, dezelfde mensen,
maar dan anders, vol van God, niet van onszelf, van egocentrisme. Het kan uiteraard nog steeds.
Maar ook als het niet gebeurt — het gebeurt al 20 eeuwen niet; wat wél gebeurt is dat Gods Geest
ons wereldwijd blijft bezielen en aanzetten tot geloof/hoop/liefde — is het de moeite waard te
leven met dit perspectief. In de tentdienst in Baalder samen met de NGK — wat een feest! — zei
collega Adrian: christenen zijn geen betere mensen dan anderen. We hebben wél een kompas, dat
ons aanzet tot geloof, hoop en liefde. Dat volgen we met vallen en opstaan. Dat kompas is “alle
mensen zijn geschapen naar Gods beeld”. Het is de belofte aan Abraham, deze wereld vél van God,
de door de hemel vernieuwde stad Jeruzalem als beeld daarvan. Geen dood, geen onrecht, geen
kwaad, geen discriminatie.... Dat kompas is van levensbelang, het houdt je op de weg naar de
stad. Hoop doet écht leven. Mis je dat visioen..., dan komt misschien in beeld wat er in Spreuken
29:18 staat (vertaling Willibrord): waar het visioen ontbreekt verwildert het volk.

Ik wens ons allemaal veel hoop toe, ook als we het niet meemaken in onze levensperiode. Zonder
hoop verdwaal je.

Ds. Wim van der Wel




Het is 7 oktober 2025 als we kennismaken met
Jan en Lydia, bevlogen mensen, die het verhaal
achter Noaber vertellen.

Jan Altena is in 1973 geboren in de gemeente
Ommen, toen hij enkele maanden oud was
verhuisde hij naar Hardenberg waar hij ook zijn
jeugd doorbracht. Hij leerde Willemieke
Eilander kennen en ze trouwden. Hij begon als
bakker in Coevorden. Jan en Willemieke kregen
1 zoon en 3 dochters. Op een gegeven moment
werd de bakkerij verkocht en begon Jan een
schoonmaakbedrijf. Hierna ging hij werken bij
de dagbesteding en vanaf die tijd ontstond er
bij Jan een droom:' Een plekje voor mensen
waar je niets hoeft, maar er mag zijn!

Lydia is geboren in Capelle a/d IJssel. Zij kwam
na een moeilijke periode in haar jonge jaren,
drie en een half jaar geleden in Hardenberg
wonen. Toen 18 jaar jong. Ze kwam in
aanraking met de Alpha cursus, waardoor ze tot
geloof kwam. Er kwam Licht in haar leven.
Ondanks haar hart voor mensen vond ze het
spannend om contacten aan te gaan en haar
verlangen om anderen te helpen in te zetten,
maar door voorganger van de
baptistengemeente, tevens bestuurslid van de
Stichting, kwam Lydia in contact met Noaber.
Lydia doet PR voor de kerk en is jeugdleider
voor de 16+ tot 21-jarigen. Ook doet ze PR voor
Noaber.

Jan wilde dus een plekje waar je niets hoeft,
waar je mag zijn. Hij leerde Ruben Peters van de
Baptistenkerk kennen. Er kwam een
stichtingsbestuur bestaande uit Bert Wiltink,
Ruben Peters en Jan Altena. Samen deelden ze
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hun verlangen om een plek te bieden, ze
gingen met elkaar om tafel. Er kwamen panden
leeg, maar het moest wel betaalbaar en
realistisch zijn. Ze hadden immers geen
winstoogmerk. Toen kwam er een moment
waarop Jan en Ruben zeiden: We moeten het
even loslaten en leggen het voor de Heer neer.
Precies een week later kregen ze bericht dat ze
het pand aan de Brink 36 mochten gebruiken.
Een nieuwe inloop- en inbrengwinkel waar de
ontmoeting van mensen centraal staat,
daarmee ging een persoonlijke droom van Jan
in vervulling. Samen met andere vrijwilligers
gingen ze aan de slag met het inrichten van het
pand. De eerste spullen kwamen in het pand
met natuurlijk een grote ontmoetingstafel als
middelpunt. En op 4 maart 2022 kon het pand
worden geopend. Er is voor iedereen, jong en
ouder een plekje om koffie te drinken, een
praatje te maken een spelletje te spelen en nog
veel meer.

Samen je

rugtasje tillen

Naast het gezellig samen zijn onder het genot
van koffie en/of thee zijn er ook diverse
activiteiten in De Noaber. Zo zijn er dinsdag-
morgen en donderdagmiddag mensen van de
Stuw aanwezig voor mensen met dementie of
niet aangeboren hersenletsel. Er is een
ouderenmiddag, bijbelstudiegroep en een 21+
groep die het pand gebruiken voor hun
bijeenkomsten. Het repair café, waar apparaten
gebracht kunnen worden om ze na te kijken of
je kunt hier met hulp van iemand je eigen
kleding reapereren of herstellen.



Op vrijdagochtend is er klaverjassen en op
woensdagmiddag een spelletjes middag. Op
donderdagavond is er 1 keer in de 14 dagen de
mogelijkheid om samen te eten. De
deelnemers betalen € 3,50 voor een maaltijd. Er
kunnen 30 mensen mee doen. Die er meestal
ook zijn. ledere dag zijn er weer meerdere
mogelijkheden, het gebouw wordt soms ook
gebruikt voor herstelgroepen en een GGZ-café.

Er is in De Noaber een weggeefkast en een MUP
(Menstruatie Uitgifte Punt).

Naast De Noaber zijn er in de gemeente
Hardenberg diverse Noaberschappen. De
Noaber is een huis waar mensen er voor elkaar
willen zijn. Is er hulp nodig dan wordt er
gezocht naar passende hulp. Dit kan via de
Stuw zijn, maar ook kan het Noaberschap
ingeschakeld worden.

De Noaber, zo vertelt Jan, is een
vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat er
niemand een betaalde baan heeft, ook Jan niet.
Hij is wel het aanspreekpunt. De inkomsten
bestaan uit alleen giften en bijdragen. Ook
ondersteunen 13 kerken in Hardenberg het
initiatief. Zo mochten ze een collecteopbrengst
ontvangen van PKN-gemeente Hardenberg-
Heemse(Radewijk).

Kijk eens wat

vaker in de ogen
van een ander

Deze werd dit jaar gehouden in De Noaber. Elke
dag was er gelegenheid om op een stilte plekje
te bidden.

De Noaber is ook een stageplek voor diverse
leerlingen. Ze moeten wel zelf het werk zoeken.
Doen! Dat betekent dat je er echt moet zijn.
Verbinding en interactie.

ledereen mag meedoen. Je mag er zijn, ook als
het niet gaat.

Zijn er nog dromen zo vragen wij Jan. Jan zegt:
Ook in Hardenberg zijn daklozen en wij kunnen
ze geen onderdak bieden. Het enige wat wij
kunnen doen, is hen een fiets geven en zeggen
fiets maar naar Zwolle, daar kun je naar het
Leger des Heils. Wij dromen en hopen dat er
ook voor deze groep mensen opvang komt,
zodat zij niet buiten hoeven te slapen.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

We bedanken Jan en Lydia hartelijk voor het
gesprek en wensen hen en de andere
vrijwilligers veel zegen bij hun werk.

Ineke en Rezina
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Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

De laatste zondag van het kerkelijk jaar: we
lezen teksten over hoop en verlangen. Over
wat er daarginds ligt achter de horizon, voorbij
waar wij kunnen kijken.

In de tijd van deze tekst zijn de mensen
weggevoerd in ballingschap en sleten ver van
huis hun dagen. Aan de rivieren van Babylon
waren ze en ze huilden van heimwee naar
Jeruzalem

En als ze na jaren terug mogen naar huis: u weet
vast hoe dat gaat: je vindt niet wat je
achtergelaten hebt. Ze hadden zich grote
voorstellingen gemaakt. Het werd voor velen
een grote teleurstelling. Het overkomt ons net
zo goed: we hebben zulke mooie plannen voor
ons leven. Maar hoe vaak worden we niet
teleurgesteld? Omdat we niet kunnen bereiken
wat we willen. Omdat we niet de kans kregen
de opleiding te doen die we wilden, omdat we
arbeidsongeschikt raakten, omdat geliefden
ziek werden, of omdat wij zonder hen verder
moesten?

We kunnen nog zulke mooie plannen maken,
maar het is altijd maar de vraag of we onze
doelen kunnen verwezenlijken.

De Israélieten lukte het destijds ook niet om
hun leven, hun land weer op te bouwen. Ze

waren teleurgesteld en legden het hoofd in de
schoot. En misschien gaven ze God nog wel de
schuld van alles ook.

Maar Jesaja laat weten dat God ons niet laat
zitten.

Datzelfde Jeruzalem, dat de Israélieten maar
niet kunnen opbouwen. Dat gaat God zelf
opbouwen. En hoe!

Alles wordt mooier dan wij ons kunnen
voorstellen.

Geweld, verwoesting en rampspoed, zaken
waarmee de wereld werkelijk overspoeld
worden. Zullen niet meer bestaan.

De dagen van je rouw zijn voorbij, zegt Jesaja.
Want God, zegt Jesaja, zal dit spoedig uitvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.

En hier zitten we dan bij elkaar, duizenden jaren
na deze uitspraak.

En misschien denkt u wel: wat is hier nu van uit-
gekomen, van deze voorspellingen? Alle
onrecht, alle geweld, alle onrechtvaardigheid,
ziekte en dood; het is er allemaal nog steeds.
Geloven betekent ook niet dat we dat moeten
ontkennen. Geloven betekent ook niet dat ons
niets zal overkomen. Integendeel: hoeveel
ellende zien wij niet dat de mensen uit de
bijbel is overkomen.

Hoeveel ellende is Jezus zelf niet overkomen.
Toen hij opkwam voor de zwakken en door de
elite werd uitgekotst. Toen hij werd verraden en
terechtgesteld door zijn eigen mensen. Wat
zullen zijn volgelingen toen in angst gezeten
hebben. Maar zij zijn blijven geloven. En tegen
alle angst, alle ellende en alle verdriet in waren
zij getuige van Jezus opstanding.

Geloven betekent volhouden,

Geloven, dat betekent op reis gaan. Met z'n
allen. Net zoals de volkeren uit Jesaja op reis
gingen naar het licht.

Wie draagt ons

en hoedt ons,

omarmt ons,

wie anders dan U,

Geest van God.

Bert Broers



In de startweek was er op de woensdagmiddag
een bingo voor alle leeftijden. Samen de kleinen
met de groten werden de nummertjes door
gestreept en klonk er vele malen. Bingo!

Op vrijdagavond was de vrijwilligersavond in de
Opgang. Samen werd er gesmuld van de BBQ,
waarna we de ‘virtual reality’ wereld indoken.

Op zondag 5 oktober hielden we onze eerste
belevingsdienst. Er werd met koffie, thee of
limonade gestart, waarna jong en oud bezig
gingen met het thema David en Goliath. Er werd
geknutseld, ervaren wat en hoe het voelde om
blindelings te vertrouwen, maar ook hoe je
omgaat met macht. Een korte viering met zang
en een filmpje en dan....oeps het filmpje stopt
en wij.....spelen het verhaal uit. Samen een
hapje eten. Wat een geweldige belevenis.

Op 2 november hebben we afscheid genomen
van Arjan Ramaker als diaken en is Janny
Welleweerd bevestigd als diaken. Arjan dank je
wel voor jouw inzet en Janny welkom. Fijn dat je
de kerkenraad komt versterken.

Inmiddels hebben we 2 avonden gevuld rond
het thema: Hemels Groen. Nieuwe inzichten
opgedaan, zoals wat en hoe staat het in de
Bijbel. Wat zegt de Bijbel ons over macht en wat
kunnen wij ervan leren.

15 november gaan we samen naar de
toneelmiddag van de toneelvereniging Roke
16 december vieren we samen advent met een
maaltijd.

Het volgende creatief café is op woensdag

19 november. We gaan die morgen naast
samen koffiedrinken voor wie dat wil aan de
slag met het maken van kerstklokjes. Maar ook
kun je natuurlijk je eigen werk meenemen.

De volgende borrelplankavonden zijn:

11 december bij Herjan Kelder voor de mensen
tot 45 jaar. Onderwerp is ons jaarthema.

8 januari 2026 in de Opgang voor de mensen
tot 70 jaar.

De stilte spreekt:

Wij noemen hun namen \En de stilte spreekt
Van afscheid:

de tijd\Die harten breekt

Wij noemen hun namen\En de stilte spreekt
Van verlangen in ons\dat verder reikt

De hoop op weerzien, die niet zwijgt

In ons hart een glimp\van eeuwigheid

Advent is kijken naar wat komt
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen

Is licht zien in de duisternis
Geloven dat God met ons is.

En dat Zijn Rijk zal komen.

Dinsdag 9 december 17.30 uur.

met medewerking van
Gospel koor Life Line uit Coevorden.
gezinsdienst met Ellen Kolthof, het
gelegenheidskoor en de leiding van de
kindernevendienst

(zie ook afbeeldingen op pagina 8)
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Boekbespreking

Hoe kun je de lucht bezitten?

Een indiaanse visie op het beheer van de
aarde. Het boekje is in 1980 uitgegeven,
Hoe ruim 45 jaar geleden, bij de Ekologische

uitgeverij en Aktiestrohalm

k'll n ie dc lll Cht Het boekje is nog altijd te koop, nu met
bez itten? andere omslag.

Ik hield er een themadienst over nadat ik
het van iemand te leen kreeg. Onlangs
kreeg ik het van iemand, die het in een
kringloopwinkel vond.

In 1854 houdt het opperhoofd Seattle
van de Suquamish stam een toespraak
tot de Amerikaanse regering, die het land
van de bewoners wil kopen. Dat is zo'n

170 jaar geleden, maar de toespraak is
actueel.

De toespraak beschrijft het gevoel van verbondenheid met moeder aarde en met alles wat daarop
leeft. Daarnaast wordt het gedrag van de mens aan de kaak gesteld die de harmonie van de natuur
verstoort met een superieure houding.

Hoe kun je de lucht bezitten? Of het land? Of het water?

Er komt iemand, hij wijst en zegt of beveelt "Die grond is van mij. Niet van iemand anders".

Land, lucht water... het is van ons, van een volk, van een bepaalde groep, van een natie. Er wordt
om gestreden, oorlog om gevoerd, er worden steden gebombardeerd en er worden muren
gebouwd.

Wanneer het om moeder Aarde gaat, is er in de bijbel sprake van rentmeesterschap. Dat wil ons er
van bewust maken dat we zorg dragen voor wat ons is toevertrouwd. Dat is wat anders dan
bezitten. Hoe kun je de lucht bezitten? Of het land? Of de aarde?

Het is geen heersen en onderwerpen, maar het is beheren en trouw zijn in wat jou gegeven is.
Mensen zijn geroepen zich in te zetten voor een goede zorg voor de natuur, voor onze leefwereld.
Het is niet zomaar wat. Je kunt verantwoording afleggen, rekenschap geven over hoe we met de
aarde omgaan, als iets dat je in beheer hebt en om talentvol mee om te gaan. Het is ons gegeven
maar wij bezitten het niet, - de aarde is niet van de mensen, de dieren zijn niet van de mensen en
het leven is niet van de mensen. [k vind het een boeiend boekje met een belangrijke toespraak.
Het zet je aan het denken. En aan het doen.

Piet Langbroek
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Rebecca van Breden - Euwijk
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November is de maand van de dankbaarheid
zou je kunnen zeggen. Dankdag valt in deze
maand. Er is enorm veel om dankbaar voor te
zijn in onze wijkgemeente. Zo was er een avond
met de contactpersonen van onze wijken en
daar bespraken we met elkaar wat er nu leeft in
de wijken. We dachten na over de rol die we als
kerk in de wijken hebben en zouden kunnen
gaan innemen. Het delen van verhalen bracht
herkenning en erkenning. Van mooie dingen en
van moeilijke dingen in de rol van
contactpersoon van de wijken. We zijn
dankbaar voor zovelen die zich inzetten voor
anderen. Door contact te maken met
wijkgenoten, er te zijn. Ze zijn de ogen en oren
van de gemeente!

Present zijn in de wijken is ook een missionair
iets. Onze missionaire ouderlingen hebben de
afgelopen periode contact met De Stuw gehad.
Juist ook over dit onderwerp, hoe kunnen we
present zijn in de wijken. Daarbij richten we ons
als eerste op de wijken Norden-Hazenbos. We
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proberen overal verbindingen te leggen en
onze contacten uit te bouwen. Te ontdekken
waar we als kerk dienstbaar kunnen zijn, mogen
delen ook van het evangelie en op welke
manier dan. We zijn dankbaar dat die contacten
er zijn en nu uitgebouwd kunnen worden.

Contacten hebben alles te maken met
communicatie. Hoe blijf je met elkaar in
verbinding, ook in je spreken. Hoe kun je
verbindend spreken? In een tijd waarin in de
openbare ruimte zo vaak niet verbindend
gesproken wordt? Daar ging het over op de
gemeenteavond. Naast wat informatie over wat
verbindend spreken/ geweldloze communicatie
nu eigenlijk is, gingen we er in groepen mee
aan de slag. Daar ervoeren we hoe de meningen
die je kunt hebben, het zicht op wat er voor je
ligt kan vertroebelen. Zo zagen we een
kunstwerk en plakten daar post-its met onze
mening over het kunstwerk op. Na alle
meningen opgeplakt te hebben, zag je het
kunstwerk niet meer.

& L



Je mening ventileren kan goed zijn, maar de
manier waarop is van groot belang. Hoe oefen
je ermee? Centrale vraag in dit alles is: Wat is de
behoefte van jezelf en van de ander en hoe
breng je die bij elkaar?” We zijn dankbaar dat we
zo met elkaar in alle openheid en vrijheid
konden communiceren! De sfeer was zeer
ontspannen en een ieder kon zich uiten.

Over dankbaarheid gesproken, samen met de
kinderen vierden we in de Stephanuskerk de
Oogstzondag. Die in het teken van
dankbaarheid stond. Dankbaar voor alles wat
we van God ontvangen. En van wat je ontvangt
mag je ook uitdelen. Fruitmanden werden naar
Clara Feijoena Heem bij de mensen gebracht.

Dankbaar kunnen we ook zijn voor jongeren in
onze gemeente die een nieuw initiatief
lanceerden: ‘Check-In lunch’ De jongeren die
afgelopen jaar belijdenis deden wilden graag
inhoudelijk bezig blijven. En zo organiseerden
ze voor iedereen tussen de 16 en 25 jaar een
lunch waarbij we ‘inchecken’ bij onszelf, waar
ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Heeft
God er ook iets mee te maken? Bij het schrijven
van dit stukje is die lunch nog niet geweest
maar het belooft veel goeds.

Dankbaar zijn voor elkaar. Voor al het goede wat
we mogen ontvangen, daar worden we bij
stilgezet deze weken. Ook wanneer we alle
mensen gedenken die ons zijn voorgegaan.

Die het tijdelijke voor het eeuwige verwisselden.

Dankbaar voor wie ze waren, wat we van hen
mochten ontvangen of wat we aan hen
mochten geven.

Op de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar, de
Eeuwigheidszondag klinken de namen nog één
keer voor Gods Aangezicht in de gemeente.

En als deze zondag geweest is, wordt het
Advent. Tijd van inkeer en voorbereiding op dat
grote feest van Kerst. Waarin God tot ons kwam
in Jezus. Een feest van hoop, van verwachting,
van licht dat de duisternis verbreekt. Ook daar
mogen we dankbaar voor zijn. Dat God die

duisternis doorbroken heeft en telkens
opnieuw doorbreken wil. Dat er hoop is. Dat er
liefde is. Dat er redding is en verzoening. Dat
hoe je communicatie ook de soep in is gelopen
met een ander, er hoop is op verandering.
Verandering allereerst in jezelf. Openheid die
kan ontstaan doordat Gods licht ook in jouw en
mijn duisternis wil doorbreken. Wat kunnen we
daar behoefte aan hebben! Dat wat onmogelijk
lijkt, kan mogelijk worden door God. Om stil van
te worden....

We gaan dus aan op Kerst. Omdat de Witte of
Lambertuskerk nog niet klaar is dan, vieren we
een aantal diensten op andere plaatsen.
Eeuwigheidszondag, 23 november, vieren we in
de Stephanuskerk. Oppas en kinderdienst is dan
in de Hof.

Kerstnacht 24 december vieren we met de NGK
en CGK samen in de Kandelaarkerk.
Kerstmorgen, 25 december vieren we in de
Hoftekerk. Dankbaar dat dit kan. Dat er plekken
zijn waar we samen kunnen komen, kunnen
delen van ons leven, kunnen vieren dat God
met ons wil zijn in alle omstandigheden.

Een dankbare groet mede namens mijn collega’s
Martijn en Gijsbert,

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

1



Een grote groep gemeenteleden van wijkgemeente Heemse ging op stap naar Pantropica.
Ze hebben genoten van al het moois wat er te zien was, en van elkaar. De sfeer zat er goed in!
Mooi om zo een samenbindende activiteit met elkaar te beleven.
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ledereen van harte welkom.



ledereen geboren tussen 1970 en 1985 valt
onder de patatgeneratie. Zo hebben we in
Heemse ook een grote groep die hierin valt.
Sinds een jaar komen we een aantal keren in het
jaar, na de kerkdienst op zondagmorgen, bij
elkaar. Bij elke ontmoeting zijn er een aantal
personen binnen de groep die de bijeenkomst
voorbereiden. ledereen komt hierbij een keer
aan de beurt. Er zijn verschillende thema's waar
we mee bezig zijn geweest.

Zondag 2 november was het thema:
Vriendschap.

Jolanda Scherpen, Danielle Konkelaar en Jolanda
Olsman waren aan de beurt om deze
bijeenkomst voor te bereiden en te leiden.

We zijn gestart met het lied: “Waar vriendschap
en Liefde zijn" van Sela.

Daarna hebben we de 3 kenmerken van
vriendschap doorgenomen: Gezamenlijke
passie — wat maakt vriendschap anders dan een
huwelijk? Waarom is vriendschap anders dan
contact met bijvoorbeeld je collega’s, buren,
klasgenoten? Vertrouwen - bij vrienden doe je
je niet anders voor dan je bent, open en eerlijk
zijn. Belangeloosheid - Vriendschap laat zich
niet betalen, vriendschap is onvoorwaardelijk..
Dit gedeelte nam Daniélle voor haar rekening.

Daarna ging Jolanda Scherpen verder met
‘waarom je van vriendschap gelukkig wordt’
Jolanda ging hier wat verder op in met: “Je ziet
er namelijk wat in van God zelf”- God biedt zijn
vriendschap aan de mens aan (Psalm 25:14). Een
belangeloze vriendschap. Die
onvoorwaardelijke liefde van God, waar Hij
nooit op terugkomt, die zie je in vriendschap. En
met: “Het helpt je om het in deze kille wereld uit
te houden” - we merken wel dat de samenleving
steeds meer uit elkaar lijkt te vallen en lijkt te
verharden. Je staat er meer en meer alleen voor.
Vriendschappen helpen ons om het in een kille
wereld uit te houden.

Daarom maakt echte vriendschap je gelukkig:
blijkbaar heeft het individualisme niet het
laatste woard.

Het derde gedeelte deed Jolanda Olsman. Zij
vertelde wat over: “christelijke vriendschap” Hier
werden een aantal vragen gesteld als: Een
christelijke vriendschap bestaat dit? En is dat
iets anders dan dat twee christenen vrienden
zijn? Het wordt een christelijke vriendschap als
het ‘christen zijn" hierin ook echt een rol speelt:
samen bidden, is God je gezamenlijke passie?
enzovoorts. En over “vriendschap met
ongelovigen” Is het verstandig om deze
vriendschap aan te gaan? Wie beinvloed wie en
wat is de beinvioedingsrichting? Trekt de
ongelovige jou als christen van God af of groeit
je ongelovige vriend of vriendin door jou naar
God toe?

Hierna gingen we in groepjes uiteen om aan de
hand van vragen door te praten over het thema
vriendschap. Er werd onder andere gevraagd:
Heb jij één of meer christelijke vriendschappen?
Word jij gelukkig van vriendschap? Hoe ervaar jij
de vriendschap met God in je leven? Aan het
einde van de bijeenkomst kwamen we weer bij
elkaar om onze bevindingen met elkaar te
bespreken. ledereen vond het een leuk thema
en er werd open en eerlijk gesproken over soms
erg persoonlijke dingen. Waardevolle
momenten!

We sloten af met “Die allermooiste dag” van Sela.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 1
februari 2026 na de kerkdienst. Behoor je ook
tot de patatgeneratie en ben je nieuwsgierig
geworden en zou je je willen aansluiten, dan
ben je van harte welkom!




Vrijdag 3 oktober gingen drie jeugdgroepen de strijd met elkaar aan tijdens Sirkelslag. Sirkelslag is
een groot, spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. De spellen
hebben een bijbels thema, dit keer was het thema ‘Kijk naar Jezus' Maar liefst 23 jongeren uit
Heemse e.o. van 10 tot 16 jaar werden in drie groepen verdeeld om verschillende opdrachten uit te
voeren.

De eerste opdracht was het spel ‘vruchtenjacht’ Met een ballon tussen hun buik moesten ze in
estafettevorm naar de overkant om uit de emmer een kaartje te pakken. In de emmer zaten 18
kaartjes, waaronder 9 kaartjes van de vrucht van de Geest. Deze moesten ze zo snel mogelijk weer
terug naar de overkant brengen. Uiteindelijk hadden alle groepjes dit binnen de tijd volbracht.

De tweede opdracht was een stop-motion film maken over ‘Echt gezien worden’ Minimaal 20 foto's
moesten snel achter elkaar worden afgespeeld zodat het op een filmpje leek. We zagen nu veel
variatie in de groepjes. Het ene groepje gebruikte ‘echte’ acteurs en het andere groepje had een
decor gemaakt met speelgoedpoppetjes.

De volgende opdracht was de smaaktest. Met een blinddoek om werden er 9 verschillende
vruchten / smaken voorgeschoteld. Nadat ze alle negen vruchten hadden geproefd, moesten ze
deze opschrijven en verbinden met de juiste eigenschap van de vrucht van de geest.

De avocado en citroen zorgden voor wat zure gezichten, maar de rest werd goed ontvangen.

o

Het vierde spel, was het spel ‘wie ben ik’ De kinderen hadden een geeltje met een woord op hun
hoofd geplakt die ze moesten raden. Daar zaten hele moeilijke woorden bij zoals geheim,
uitnodiging, verandering. Maar na vele vragen kwamen ze er uiteindelijk wel uit.

Bij het laatste spel, het spel ‘vruchtenbeat’ moesten ze met hun groepje een beat/rap/ lied/ dans
maken over wat ze die avond over Jezus en zichzelf hadden geleerd. Ook hier kwamen vele
creatieve ideeén naar boven. Hier werd een filmpje van gemaakt en aan het eind van de avond
gingen we gezamenlijk met alle groepjes elkaars resultaten bekijken wat voor veel hilariteit zorgde!
Hierna ging de jury even in beraad en daarna werden de scores en de winnaars bekend gemaakt. Al
met al een geslaagde en actieve avond!

Esther van Dijk
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In 2024 en 2025 vieren we 80 jaar vrijheid. Een
moment om stil te staan bij alles wat we

IS
VRIJHEID
VOOR
JOuU?

Acht persoonlijke verhalen

. (7 80 jaar

J vrijheid
hebben, maar ook om te herinneren wat het
kostte. Dankzij de moed van de geallieerden en
het verzet leven we nu in een land waar vrijheid
bijna vanzelfsprekend is geworden. Maar dat is
het niet. De sporen van de oorlog zijn er nog. In
de verhalen van mensen die dierbaren verloren,
in de herinneringen die van generatie op
generatie doorgegeven worden. Vrijheid is niet
iets dat je zomaar hebt. Het is een
voortdurende uitdaging. In deze expositie
delen acht mensen hun persoonlijke verhaal
over wat vrijheid voor hen betekent. Elk verhaal
is anders, maar samen geven ze een andere blik

op vrijheid. Die niet alleen is verbonden met de
oorlog, maar ook met de keuzes die we nu
maken. Vrijheid is niet alleen iets van 80 jaar
geleden, maar ook iets van nu. We vieren het
samen, want vrijheid is iets wat je deelt.

De expositie is te zien vanaf 14 oktober tot

A
rﬁb DE
aa HOF

EXPOSITIE

Acht persoonlijke verhalen

o
. 7 vel?l'!:l?:lr

begin 2026.

Openingstijden van de Hof: op maandag en
donderdag van 10.00-13.30 uur, maar ook
wanneer de kerk open is kunt u een kijkje
nemen.

Hartelijke groet,

Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger
Expositiecommisie PKN Hardenberg-Heemse
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Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

vacature
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

A i aneta il avs i Rk e
voorstielien ampis —

Ik ben Aly Mulder, woon samen met Dick alweer
18 jaar in de Edelinckstraat.

We hebben een dochter en een zoon (met
aanhang) en drie kleindochters.

Ik heb jarenlang, met veel plezier, als
verpleegkundige gewerkt op de kinderafdeling
hier in het ziekenhuis.

Mijn grote hobby is breien en haken. Puzzelen
en lezen is ook leuk.

In het verleden ben ik ouderling geweest in de
Matrix en heb 7 jaar gezorgd voor het
preekrooster.

Nu ben ik
sinds
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september diaken en hoop iets te kunnen
betekenen voor onze wijkgemeente.

jZzonaere vierin

ceuwigheiaszonaag

Op 23 november gedenken we iedereen die ons
het afgelopen jaar ontvallen is. We noemen hun
namen, zetten hun naam in het boek van de
overledenen en steken een kaarsje voor hen
aan. We lezen uit de bergrede, waarin Jezus
vertelt dat als je treurt, dat je dan gelukkig bent
en bij God hoort. We zoeken bij Hem onze
troost. Na het noemen van de namen, is er voor
iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te
steken. Het is altijd bijzonder om zoveel lichtjes
bij elkaar te zien. Samen vormen ze een groot
licht van mensen die ons zijn voor gegaan en
een positieve invloed op ons leven hebben
mogen hebben.

Adventsproject

De week erna starten we al met het
Adventsproject. Deze wordt gestart in de
gezamenlijke viering in de Hoftekerk. Elke week
krijgen we bezoek van een geluksbezorger.
Afgeleid van de vreugdebode uit Jesaja. De
geluksbezorger heeft elke keer een pakketje
met geluk bij zich. Maar zou het haar lukken om
het pakketje dicht te laten, totdat het bezorgd
is? Vier weken lang gaan we zo met elkaar
ontdekken hoe je met God geluk kan vinden.
Hier hoort ook een projectlied bij en we steken
elke zondag een kaars aan, waar een van de
kinderen een gedichtje bij voorleest. Terwijl het
buiten steeds eerder donker wordt, wordt het in
de kerk steeds een beetje lichter naar Kerst toe.

De voorbereidingen moeten nog beginnen,
maar de kerstavond vieren we weer gezamenlijk
met de NGK in de Levensbron. De eerste ideeén
zien er alweer leuk uit. Uiteraard eindigen we
deze viering weer met warme chocomel en het
zingen van het Ere zij God bij de vuurkorven.



Sl T S |

Kerstochtend

Daarvan zijn de voorbereidingen in volle gang.
We gaan in het kerstspel op bezoek bij Rufus,
een narse vermoeide herbergier, die graag wil
slapen. Maar hij wordt elke keer gestoord door
mensen die aan zijn deur aanbellen. Zelfs van
de Geluksbezorger wordt hij niet gelukkig. Zou
hij dan het wonder van Kerst mislopen? De
kinderen blijven tijdens de viering in de dienst.
Zij zullen weer met lichtjes binnenkomen bij
aanvang van de viering. Er is een levende
kerststal. We sluiten het project van de
Geluksbezorger af. De kindernevendienst zorgt
voor wat lekkers na afloop. Kortom het wordt
een feestelijke viering!

Gezondheids up-date

Na een controle in oktober blijk ik nog niet
helemaal klaar met alle behandelingen. Bij de
operatie in juli hebben ze een poliep in mijn
baarmoeder niet helemaal weg kunnen halen.
Deze zit er nog steeds en ook dit laatste stukje
mag er nog uit. Dit gebeurt poliklinisch, met
een dagbehandeling. lk sta momenteel op de
wachtlijst en weet nog niet wanneer ik aan de

- Berichl van eenengel:

beurt ben. Als alles goed gaat, hoop ik met een
week of twee daarna weer aan het werk te

zijn.

Hartelijke groeten,

Ds. Yvonne

Connect 2.0

Nu het buiten weer frisser wordt organiseert
Connect 2.0 weer gezellige en warme
activiteiten binnen!

De volgende activiteiten komen eraan:

14 november - Filmavond groep 4 en 5;
Mummies!

28 november — Filmavond groep 6 en 7;
Juffrouw Pots.

23 januari — Activiteit groep 8.
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Verdere aankondiging en aanmeldings-
formulieren worden verspreid via de WhatsApp
groepen van de klassen. Voor meer informatie
kan je altijd mailen naar
marslandenconnect@gmail.com.

Voor activiteiten is hulp altijd welkom, mocht je
willen helpen meld je dan ook aan via het
bovenstaande emailadres.

FILMAYCERND
CGROEP 4&S

14 NOV. 18.30 - 20.15 UUR

Waar? In de E-ruimte Matrix
A Protesaniie . Opgave voor 12 Nov, 2025 via %2
Gy el de link. Kostenzijn€ 250

De christelijke zanggroep Make Some Noise Kids
is niet meer weg te denken uit het christelijke
muzikale repertoire en komt regelmatig in onze
kerkdiensten voorbij. Het doel van Make Some
Noise Kids is om kinderen te inspireren en aan
te moedigen in hun geloof en om hun geloof op
een eigentijdse manier te beleven. De nummers
zijn gericht op bijbelverhalen en
geloofsprincipes, maar dan in een modern jasje.
Pop, hiphop, dance: het komt allemaal voorbij.
En de groep gaat weer touren! Voor dit jaar en
volgend jaar staan er weer shows gepland,
bijvoorbeeld in Zwolle en Groningen, voor
ouders, kinderen en familie.
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GROEP 6 &7

Georganiseerd door Connect 2.0

28 NOV. 18.30 - 20.00 UUR

Waar? In de E-ruimte Matrix ]

% Opgave voor 26 Nov. 2025 via L
de link. Kosten zijn € 2,50

Al meer dan tien jaar maakt Make Some Noise
Kids pakkende nummers, met een universele
christelijke boodschap.

Neem nu het nummer ‘Het allerleukste liedje":

Want God zegt over jou over mij
lets bijzonders en dat maakt mij
blij

Hij zegt:

‘Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan

Is hoeveel ik van je houd
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben ik er weer’



Open Kerk samenzang Stephanuskerk

Thema: “Eeuwigheid”

Collecte: : :
Open Doors —~ " Voorstraat 36

16 november

—

Frank Kaman (orgel) 19:00 uur

De ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) commissie
Hardenberg-Heemse vergadert meerdere keren per jaar. Bij elke bijeenkomst nodigen wij
stichtingen uit die zich inzetten voor werkzaamheden buiten Europa. Dit doen we om goed op de
hoogte te blijven van de projecten die wij met onze financiéle steun mogelijk maken.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe seizoen op 15 september, mochten wij de heer en
mewmand verwelkomen. Zii hebben ons met veel passie verteld gver hug waardevolle werk

; A
MPIlo : weter WA/
FounBAng L servants AN

Op 11 november staat de volgende bijzondere ontmoeting gepland: dan ontvangen wij een aantal
jeugdleden die komen vertellen over hun indrukwekkende reis naar Rwanda met World Servants.
Wij als ZWO-commiissie zijn erg nieuwgierig naar alle verhalen van deze jeugdleden!

Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan dit belangrijke werk? De ZWO-commissie is momenteel
op zoek naar nieuwe, enthousiaste commissieleden ter versterking, specifiek vanuit de wijk
Marslanden en de wijk Baalder, want dan zijn alle wijken uit Hardenberg-Heemse
vertegenwoordigd.

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres:
jolandaolsman@gmail.com
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wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Op 23 november is er een andere manier, een
bijzondere dienst: het is de
eeuwigheidszondag. We vieren een groot feest
over iets dat nog staat te gebeuren: deze wereld
totaal vernieuwd zoals God het bedoelt. Alle
feesten in de kerk hebben te maken met iets
dat gebeurd is: de geboorte van Jezus, het
leven van Jezus, zijn sterven én opstanding, de
komst van de Geest.... Maar onze hoop is al
eeuwenlang dat Hij terugkomt en dat dan alle
leed geleden is en wij veranderd. Alleen nog
maar goed kunnen doen, omdat God in ons
woont. We noemen op deze zondag de namen
van de mensen die in het afgelopen jaar
gestorven zijn. Ds. Wim is de voorganger, Bert
Slijkhuis zorgt samen met een koor voor
passende muziek. En we krijgen allemaal de
gelegenheid om naar voren te komen en een
kaars aan te steken omdat we nog steeds de
mensen van wie we hielden niet vergeten
zijn...

Alle diensten zijn LIVE te volgen op PKN
Baalderyoutube!

En.... als je wilt én kunt neem s.v.p. wat mee
voor de voedselkast! Die is van blijvende
waarde voor mensen die het krap hebben.

Op 14 december.. ., zie verderop in dit stuk.
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NGK, wie zijn dat ook alweer? Nou dat zijn de
“vrijgemaakten” van het Morgenlicht, maar ze
heten nu: Nederlandse Gereformeerde Kerken.
Dat komt omdat ook zij gefuseerd zijn, een paar
jaar geleden. Dat is een wat lang verhaal en dat
laat ik nu liggen. Wat we merken in de
afgelopen jaren dat we steeds dichter naar
elkaar toegroeien. Dat komt natuurlijk mee
door bijvoorbeeld de avonden van de
baalderbands in de afgelopen jaren. Het komt
ook omdat er steeds meer onderling
vertrouwen ontstaat tussen hen en ons.

En..., het komt bijvoorbeeld ook omdat er in de
NGK ontwikkelingen gaande zijn, die tot voor
kort niet voor mogelijk werden gehouden. Er
zijn nu bijvoorbeeld vrouwelijke predikanten en
ouderlingen. Je zag het bij de zo ontzettend
vrolijke en prachtige dienst in de tent bij het
jubileum van onze wijk Baalder op

28 september: we herkennen elkaar steeds meer
en ervaren het als vreugdevol om samen te
vieren.

Het was de kerkenraad van de NGK van Baalder
die aan “onze ds. Wim" zeiden dat ze het fijn
zouden vinden als hij nog een keer bij hen in
het Morgenlicht zou voorgaan. Dat is een
nieuwe stap! En dat gaat gebeuren op

30 november om 9.15 uur. Omgekeerd heeft
“onze kerkenraad” ds. Adrian Verbree
uitgenodigd om op 25 januari in de Kamp voor
te gaan. En ook dat gaat gebeuren en komt
natuurlijk heel mooi uit: door het vertrek van
ds. Wim zijn er best veel vrije plekken gekomen
in het rooster van onze diensten. Die gaan we
op creatieve manier vullen. En dit is daar eentje
van.

Wat dat allemaal betekent voor de toekomst?
Laten we dat gewoon maar toevertrouwen aan
God en aan hoe we elkaar steeds meer gaan
herkennen als gelovigen in Baalder. Leven bij de
dag, stap voor stap, leert Jezus ons. En dit zijn
stappen om blij mee te zijn.



Het zou misschien gewoon wel mooi zijn als
een heel aantal van “ons” erbij is, in het
Morgenlicht.

Welkom! En omgekeerd: dat een heel aantal
van “hen” erbij is als ds. Verbree bij ons
voorgaat. Beetje rare woorden misschien: “ons’,
“hen”. Misschien gewoon wel: samen broers

en zussen in de Heer die in een ander huisje
samenkomen en leren om bij elkaar over de
vlioer te komen.

In september hebben we als Baalder Buffet
meegeholpen bij de Baalder Lunch in de
Feestweek ter ere van het 50-jarige bestaan.
Dit was erg gezellig. Vanaf oktober gaan we
weer verder met de normale uitvoering. Het
enige wat anders is, is dat we gebruik maken
van de Kamp. Dit vanwege de verbouwing van
de Boerderij. Zoals gebruikelijk doen we dit
elke vierde vrijdag van de maand. Vanaf 17.15
uur zijn de deuren geopend en word je
vriendelijk onthaald in de Kamp aan de Albert
Schweitzerlaan. Wat er geserveerd wordt blijft
een verrassing. Maar uiteraard wordt er wel
rekening gehouden met je dieet of eventuele
allergieén als je die hebt doorgegeven. Hoe
doe je dat? Dat kan op verschillende manieren:
het makkelijkst is om te appen of te bellen naar
06-45254897 . We noteren dan je naam en met
hoeveel personen je wilt komen. Je kunt ook
een e-mail sturen naar
BaalderBuffet@gmail.com met de eerder
genoemde informatie. Uiteraard gaan we
zorgvuldig met je gegevens om.

Nu horen we wel eens :" ik zou wel graag eens
mee eten, maar de Boerderij is voor mij te ver
lopen vanwege mijn gezondheid”. Ook dat
moet niemand tegenhouden , want er zijn
dames en heren van het Boalder Noaberschap
die wel voor taxi willen spelen.

Als Nederlanders willen we natuurlijk ook
weten wat een maaltijd moet kosten . Volgens
ons hoef je het daarom ook niet te laten : €
3.00 per persoon en € 1.00 voor kinderen
onder de 12 jaar.

De overige data in 2025 zijn: 28 november en
de Kersteditie is op 19 december.

We zien je graag bij het Baalder Buffet!

Op 30 november is mijn laatste werkdag.
Afscheid gaan we nemen in december. Als het
goed is krijgen alle wijkleden daarvoor een
uitnodiging. De afscheidsdienst zal zijn op

14 december in Sporthal de Kamp. En de 24e
mag ik de kerstnachtdienst nog gaan doen.

Ik kijk terug op 38 jaren waarin ik werk heb
mogen — cadeau van God — doen dat ik van
harte deed. De laatste 14 jaar in Baalder. Dat
waren voor mij prachtige rijke jaren.

Baalder is de wereld in het klein. Er wonen heel
rijke en heel arme mensen, er wonen mensen
die wél geloven, die niet geloven. Er wonen
mensen die anders geloven, die wit van kleur
zijn én donker van kleur.

Baalderveld — waar ik ook met plezier werkte
lang geleden - is homogener, Baalder diverser.
Die diversiteit hielp mij telkens herinneren aan
alzo lief heeft God de wereld in het groot en
Baalder in het klein.

Het is ook een cadeau dat ik mag stoppen.
Passie is er, energie niet meer. Afscheid nemen
is pittig over en weer. Met veel mensen zijn er
intense banden gegroeid. Anderen zijn
misschien opgelucht: eindelijk een ander! Dat
gun ik hun oprecht graag!

Een voorganger is 60k een

voorbijganger. Het ga jullie allemaal heel goed!

Ds. Wim van der Wel
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wijkgemeente Baalderveld Vanwege dankdag hebben we in onze wijk weer
ingezameld voor de voedselbank in
Hardenberg. Het thema van de viering op
zondag 2 november was '‘Dankbaarheid Delen!
In de dienst werd er verteld over het werk van
de voedselbank en hoe belangrijk dat is voor
gezinnen in onze omgeving. Er werden op
zondagmorgen veel goedgevulde tasjes naar
de Beek gebracht, waarvoor iedereen dank.
Ook de Bloemenhof deed weer mee, zie
onderstaande foto.

c Protestantse kerk Kerk en school

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Het jaarthema voor het seizoen 2025-2026 is:
“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest'

Welkom

Wij zijn een gemeenschap waar je in alle vrijheid
thuis kunt zijn. We houden ervan het leven te
vieren. Samen vinden we ruimte om God te
zoeken, te bidden, te luisteren; een plek waar je
kunt zingen, samen kunt zijn met anderen. We
beleven met elkaar de draagkracht van geloof.
Hier maken wij tijd om stil te staan bij wat er
voor ons toe doet. We laten ons maar al te
graag aanspreken door oude Bijbelwoorden, zij
klinken in ons leven als nieuw. Hier doen we
inspiratie op om liefde en recht handen en
voeten te geven. Hier is iedereen welkom.
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Jaarlijks gedenken wij als kerk en in de
verschillende wijkgemeenten in
Heemse-Hardenberg de Gedachtenisdienst op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar de
wijkgemeenteleden die overleden zijn. Wij
noemen hun namen voor elkaar en voor God,
we steken kaarsen aan en bidden samen voor
allen die verdriet met zich mee dragen. De na
-en naastbestaanden worden uitgenodigd om
deze dienst bij te wonen en de
gedachteniskaars aan te steken. Op zondag 23
november is er om 10.00 uur de
Baaldervelddienst in sporthal de Beek aan het
Hondsdraf in Hardenberg, die geleid wordt door
Piet Langbroek, wijkpredikant en Ellen Kolthof,
kerkelijk werker.

Tijdens deze dienst is er voor iedereen
gelegenheid een lichtje te ontsteken ter
nagedachtenis van hen die niet worden
genoemd, maar die wij zelf in ons hart en in
herinnering met ons mee dragen, van korter of
langer geleden.

Op zondag 30 november is er om 10 uur een
dienst in de Hoftekerk voor alle wijken. Ds.
Langbroek gaat voor en pianist Kees Kuiper en
de cantorij Baalderveld zorgen voor de muziek
en liederen. We zullen in deze viering bekende
liederen van Huub Oosterhuis zingen. Ook zal
er de liturgische schikking zijn en begint het
project voor de kindernevendienst. Het is de
eerste zondag van Advent.

In de adventstijd leven we toe naar het
kerstfeest. De eerste zondag van Advent is op 30
november. De titel van het adventsproject van
dit jaar is “De Geluksbezorger" en is ontleend
aan ‘de vreugdebode’ uit het Bijbelboek Jesaja.
De profeet Jesaja vertelt over een vredestijd die
zal komen en over een nieuwe koning. Als
vreugdebode geeft hij de mensen hoop met
zijn woorden over het nieuwe begin dat God
maakt. Deze woorden kunnen ook vandaag
hoop en verwachting wekken. Het
adventsproject is niet alleen voor kinderen
gemaakt; het is mooi om in deze adventstijd
met de hele gemeente stil te staan bij het
thema ‘De Geluksbezorger’ Hoe kunnen we in
de gemeente elkaar helpen om geluk te vinden?

En wat dragen we uit naar buiten? Kan de kerk
geluksbezorger zijn voor de stad, het dorp en
het land? Het kan. Wij geloven er in. Deel in
deze periode tekens van hoop en geluk met
elkaar, om elkaar te laten delen in het geluk.
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&%, Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Predikant/Waarneming
Pastoraat

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman
06-36193547
rolfveneman1974@gmail.com

Wijpredikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

De beroepingscommissie heeft een
profielschets gemaakt voor de nieuw te
beroepen predikant voor wijk Centrum. Na
enige aanpassingen is de profielschets positief
aangenomen door de wijkkerkenraad. Op
zondag 9 november werd na de dienst een
gemeentevergadering gehouden om deze
profielschets te presenteren en de reactie uit de
gemeente te horen. Op het moment van
schrijven ligt deze vergadering nog in het
verschiet, dus de uitkomst daarop kunnen wij
hier niet vertellen. De profielschets zal deels
herkenbaar zijn maar tegelijk ook verrassend
omdat met de inzet van de nieuwe predikant
het ook over een andere boeg gegooid wordt
(Jezus gaf dat advies ook eens). Veel goede
dingen in onze wijk willen wij behouden, maar
we zien ook kansen voor een nieuwe wind in
onze mooie wijkgemeente. Uiteraard heeft de
gemeente daarin haar stem. Mocht u de
vergadering gemist hebben, de profielschets is
nog steeds te lezen via onze website of in de
Scipio app.

De beroepingscommissie heeft een wisseling
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op
dinsdag en donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

gehad; ds. Wim van der Wel is i.v.m. zijn
naderende emeritaat gestopt en ds. Gijsbert
Rohaan heeft de rol van consulent
overgenomen. Met de reacties vanuit de
gemeentevergadering kan de
beroepingscommissie de volgende stappen
ondernemen. Wij wensen hen veel wijsheid
voor het vervolg.

Onlangs was er een avond voor allen die bij het
pastorale werk van de wijk betrokken zijn. Dat
zijn er veel! Wel merken we dat we lang niet in
alle 26 wijken voldoende mensen hebben om
goed contact te onderhouden. Het wordt
steeds belangrijker dat we er voor elkaar zijn en
ook zelf of voor een ander doorgeven als
pastoraal contact nodig is. Fijn dat we in wijk
Centrum met drie pastores zijn, zie onze
contactgegevens hierboven. Als u ons nodig
hebt, laat het ons dan weten. Denk niet: ze
hebben het al druk, of: het is niet zo belangrijk
waar ik mee rondloop. We komen graag met u
in contact - als we ervan weten! Dus bel, app,
mail , of vraag ons via anderen, zoals uw



contactpersoon.

NB. Het op Kerknieuws vermelden van
verjaardagen, jubilea en wat er onder
‘meeleven’ valt, doen we niet zonder uw vraag
of uw toestemming.

23 november is een bijzondere zondag. In de
kerkdienst gedenken we in liefde hen die ons

zijn voor gegaan. In het bijzonder noemen we
de namen van de gemeenteleden die in het
aflopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nieuw is
dat nu de nabestaanden zijn uitgenodigd om
het kaarsje aan te steken. Mochten ze niet
aanwezig zijn, dan steken ambtsdragers het
kaarsje aan. Aan het einde van de dienst is er
voor allen die dat willen gelegenheid een
kaarsje aan te steken, voor wie u in uw
persoonlijk leven mist, kort of langer geleden.
Het thema is ‘Onvergankelijk!’ - we lezen in

1 Korintiérs 15 dat de dood is overwonnen.
Muzikale medewerking verlenen Frank Kaman
en bariton Erik Breukelman. Voorganger is ds.
Elly Veldman. Er is kinderoppas aanwezig.

Terwijl de bladeren nog van de bomen vallen
willen wij toch alvast wat vertellen over de
kerstdiensten in onze wijk.

In het afgelopen jaar is er meer contact ontstaan
tussen onze wijkgemeente en de NGK
Petrakerk. Hieruit is het plan ontstaan om
samen de Kerstnachtdienst te houden in het
Centrum voor beide gemeenten. In andere
wijken zien wij deze samenwerking ook
gebeuren, natuurlijk prachtig om te zien dat wij

als gelovigen meer met elkaar optrekken!
Omdat we nu veel mensen uit deze kerken en
daarbuiten verwachten, is de praktische keuze
gemaakt dat de Kerstnachtdienst plaatsvindt in
de Hoftekerk, aanvang 21.00 uur. Het
harmonieorkest Cresendo-KNA zal spelen en
muzikanten uit de Petrakerk met medewerking
van verschillende mensen in de dienst
waaronder onze voorganger Martijn van
Breden. De geboorte van onze Verlosser gaan
wij prachtig vieren!

Omdat de dienst met Kerst in de Stephanuskerk
voor veel mensen dierbaar is, heeft de
wijkkerkenraad besloten om de dienst op Eerste
Kerstdag te houden in de Stephanuskerk,
aanvang 10.00 uur. Deze dienst zal onze
voorganger Elly Veldman voor haar rekening
nemen, traditiegetrouw met medewerking van
het koperensemble. De locaties en tijden zullen
wij duidelijk blijven communiceren.

Als we dan toch verder vooruit kijken, ook alvast
een bericht over de diensten die wij houden op
Oudjaar- en Nieuwjaarsdag. Ondanks dat deze
twee diensten in de Hoftekerk voor onze gehele
gemeente Hardenberg-Heemse en Radewijk
gehouden worden, is de opkomst laag; slechts
enkele tientallen aanwezigen. Daarover is in
onze wijkkerkenraad en in de Algemene
Kerkenraad gesproken en besloten om niet de
gebruikelijke diensten te houden maar in te
zetten op alternatieven. Met oudjaar wordt er
een online dienst uitgezonden via de
verschillende videokanalen (o.a. YouTube) van
onze wijken. En voor wie graag samen het
nieuwe jaar wil beginnen en, is er op 1 januari
om 10.00 uur een bijeenkomst in De Hof met
een ochtendgebed en ruimte voor ontmoeting.

Een hartelijke groet, ook namens mijn collega’s,
ds. Elly Veldman
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In herinnering

Emo Andre Smid

Op 21 september overleed op de leeftijd van 63
jaar Emo Smid. Emo is geboren als boerenzoon
in Bergentheim, als jongste van drie kinderen.
Hij is in zijn werkzame leven met passie actief
geweest bij het waterschap. Hij is een
betrokken mens met een duidelijke mening.
Daar kan hij soms ook pittig mee voor de dag
komen.

Maatschappelijk is hij betrokken: doet mee aan
een duurzaamheidsgroep binnen de kerk en is
jarenlang zeer actief als contactpersoon naar
ouderen. Daar ligt vooral zijn hart.

Emo heeft een diep geloof. Dat heeft hij nodig
ook: in 2006 gebeurt er iets zeer ingrijpends. Hij
blijkt PSMA te hebben. Kort: het zusje van ALS,
alleen bij ALS leidt de ziekte vaak in zo'n drie
jaren tot de dood, bij PSMA kan dat veel langer
duren. Dat vraagt levenskunst en levensmoed.
Steeds meer moet hij inleveren en dat inleveren
is heel pittig. Toch probeert hij er telkens het

beste van te maken. Als hij niet meer mag auto
rijden koopt hij een bus en vindt hij een ouder
iemand die met hem op pad gaat. Het is een
gevecht: is mijn glas nog half vol of half leeg. Hij
vraagt veel van veel andere mensen en krijgt
ook veel gedaan. Tegelijk is hij niet altijd in staat
om zijn erkentelijkheid te tonen en dat heeft
ook te maken met het gevecht in hem.

In de zomer kan het niet langer thuis. Hij moet
naar een verpleeghuis in Hoogeveen. Dét is
inleveren! Daar krijgt hij een galblaasontsteking
en dat is niet meer te verhelpen. In zekere zin is
dat een soort verlossing. In het geloof dat de
Schepper — hij hield écht van de schepping én
de Schepper — hem bewaard heeft door de
dood heen hebben we hem te ruste gelegd op
de begraafplaats Hoogengraven. God sterke zijn
familie!

Ds. Wim van der Wel

Dolf Rotgers

Dolf Rotgers werd geboren op 17 oktober 1948
als 3e en jongste kind in het gezin Rotgers aan
de Boerendijk in Bergentheim. Dolf werd toen
hij 12 jaar was getroffen door TBC en is
daarvoor anderhalf jaar opgenomen geweest in
het sanatorium te Hellendoorn. Toen Dolf 19
jaar was ging hij werken bij het
aannemersbedrijf Eggengoor in Radewijk. Daar
leerde hij Geesje kennen en op 1 oktober 1971
zijn zij getrouwd. Dolf en Geesje kregen twee
kinderen, Angéle en Leon. Ook kwamen er 6
kleinkinderen. Het was een gelukkige tijd totdat
in 2017 bij Leon leukemie werd vastgesteld en
Leon op 5 maart 2018 kwam te averlijden. Voor
Dolf en ook voor de rest van het gezin was dit
een verschrikkelijke klap. Een klap waar Dolf
veel verdriet en pijn van heeft overgehouden
en die hij moeilijk een plek kon geven. Dit
beinvloedde ook zijn geloofsovertuiging.
Ondanks deze verdrietigheden pakten Dolf en
Geesje het leven weer op en konden langzaam
aan ook weer genieten van het leven. Voor Dolf
was daar zijn grote passie de jacht en de
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vakanties samen met
Geesje en soms met de
kinderen en kleinkinderen.
Tot grote vreugde van
Dolf en Geesje kwamen
daar nog twee
achterkleinkinderen bij.
De foto bij deze in
memoriam is 5 weken
voor het overlijden van
Dolf genomen. Een weekend naar Rijswijk en
een strandwandeling van 18 kilometer op het
strand van Kijkduin. Niemand die kon
vermoeden dat een opgelopen legionella
besmetting hem op zo korte termijn fataal zou
worden. Op 4 oktober stierf Dolf in het bijzijn
van Geesje en zijn kinderen en kleinkinderen.
Op vrijdag 10 oktober was de uitvaart in de
Larix. Daar hebben wij zijn leven herdacht. Wij
bidden dat de Here Geesje, haar kinderen en
kleinkinderen mag troosten.

|

Jan Timmer



In herinnering

Albert Nijman

Op 12 oktober overleed op de leeftijd van 82
jaar Albert Nijman.

Albert was een Rheezerveener in hart en nieren.
Hij werd geboren in de corlog in een groot
gereformeerd gezin. Dat zegt direct veel: in die
tijd was er spanning (overleven we de oorlog),
armoede en weer opbouw na de oorlog door
heel hard aan te pakken met elkaar. Het was
niet de tijd van “verwoorden wat je allemaal
voelde’, maar vooral “doorgaan, zorgen dat het
weer beter wordt. Niet praten maar poetsen.”
Albert was zijn leven lang fan van Feijenoord en
die club heeft dat als devies: geen woorden,
daden! Hij had gouden handen én een goed
verstand.

Tot 1999 is hij heel gelukkig met Gé met wie hij
drie kinderen krijgt: Evelien, Janita en Albert.
Vader Albert en moeder Gé trekken alles uit de
kast om hun kinderen het beter te laten hebben
dan zij het hebben in en na de oorlog. Zo

bouwt Albert voor al zijn drie kinderen hun
huis. Overal waar hij kan probeert hij mensen te
helpen. Tot en met komkommers die hij zelf
kweekt, in de buurt uitdeelt en zelf niet lekker
vindt.

Een groot verdriet is het overlijden van Gé in
1999. Daarna ontmoet hij Jankie met wie hij in
2005 trouwt. Samen maken ze elkaar gelukkig.
Albert is tot op hoge leeftijd gezond en nog
altijd aan het werk, maar het laatste jaar voelt
hij zich minder. Plotseling krijgt hij een ernstige
hersenbloeding. Albert komt te overlijden. Uit
een rotsvast geloof heeft hij geleefd, in een
rotsvast geloof is hij gestorven en gegaan naar
de Here God, zijn Schepper. Hij wordt gemist!

Ds. Wim van der Wel

Gerrit Kelder

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten

Dat een ander je verzorgt

Als het leven niet meer

Jouw leven is

Dan komt de tijd

Dat het einde goed is

Gerrit Kelder is geboren 18 april 1948 en
overleden op 10 september 2025.

Op donderdag 18 september j.I. hebben wij in
uitvaartcentrum de Lariks afscheid genomen
van Gerrit Kelder, de geliefde echtgenoot van
Alie Kelder-Smit, (schoon) vader van Herman
en Zwanet , Jolanda en Harrij en grootvader
Ronald met Nienke, Mark, Jennifer. De heer
Johan Smit die Gerrit al vroeg leerde kennen in
Radewijk, ging in de afscheidsdienst voor.

In het gezin van Gerrit en Alie werd eerst
Herman geboren en een paar jaar later Jolanda.
Na een serie verhuizingen kwamen ze aan de
Lage Gaardenstraat 27 te wonen. Van het begin
af aan ging Gerrit elke werkdag met plezier naar

de WAVIN. Hij was van de eerste lichting
werknemers en heeft er allerlei functies vervuld.
Na zijn
pensionering kwam
zijn gezondheid
steeds meer onder
druk te staan, Alie
omringde hem met
veel zorg en liefde
deze jaren.

Op het laatst ging
het echt niet meer.
Gerrit werd
opgenomen in een verpleeghuis, eerst in
Coevorden, uiteindelijk in Oostloorn.

We wensen Alie en haar kinderen en
kleinkinderen en verdere familie veel moed en
troost in het omgaan met het gemis van haar
liefdevolle man en hun vader en grootvader.
Wilt u hen gedenken in uw liefde en voorbede.

Ds Robbert Jan Perk
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Afgelopen voorjaar kon een bomvolle Hoftekerk genieten van de uitvoering van het oratorium ‘Het
Nieuw Jeruzalem'’: een initiatief vanuit verschillende Hardenbergse kerken.

Ook komend voorjaar, op zondagavond 29 maart, staat er weer iets soortgelijks op de planning: de
uitvoering van het oratorium ‘Van Liefde Ongekend: Het eerste deel van het oratorium gaat over
het lijden en sterven van Jezus, het tweede deel over zijn opstanding. Op deze Palmzondag een
goed passend thema. Het oratorium wordt uitgevoerd door Te Deum Laudamus uit Hardenberg en
projectkoor Frank en Vrij. De koren worden begeleid door verschillende gerenommeerde musici.
Het geheel staat onder leiding van de Hardenbergse dirigent Frank Kaman.

Het projectkoor is op zoek naar goede zangers. U studeert thuis uw partij zelfstandig in met behulp
van op maat gemaakte oefenbestanden. In vier repetities wordt er vervolgens muziek van
gemaakt. Koor- of zangervaring is niet verplicht maar wel handig. Toonvast kunnen zingen is wel
een vereiste. U kunt zich opgeven voor dit project via www.frankkaman.nl

R ol
brojectkoor frank en vrij
Ho.l.v. Frank Kaman

_ \repetities:
. 31 januari
14 februari

& 7 maart

L 21 maart

zondagavond 29 maart 2026

> i
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In herinnering

Geertje Smit - Schoer

Op de rouwkaart van Geertje stond een
afbeelding van een kaart die ze ooit een kocht.
Een moeder-eend met 9 kleintjes erachteraan.
Herkenbaar want ze had zelf ook 9 kinderen.
“Gelukkig had ik ze niet allemaal tegelijk zo
klein”, grapte ze erover. Geertje was in haar
leven druk met de kinderen en haar
kleinkinderen. Logeren mocht altijd bij deze
lieve oma, met 23 kleinkinderen kwam dat
geregeld voor. Hoe ouder je wordt, hoe ouder
de kleinkinderen worden, ze zag de familie nog
groter worden met maar liefst 32
achterkleinkinderen. Ze kende ze allemaal bij
naam!

Geertje werd geboren in Rheezerveen, vond een

man in Roelf Smit met wie zij 50 jaar een goed
en liefdevol huwelijk mocht beleven. Via
Heemserveen kwamen ze in Heemse terecht
aan de Brandweg, met uitzicht op de Witte
Kerk, vermeldde ze vaak. Toen Roelf ziek werd,
heeft Geertje zo lang mogelijk voor hem
gezorgd en zijn ze samen bij Oostloorn gaan
wonen. In 2007 overleed Roelf. Geertje heeft de

laatste tijd van haar
leven doorgebracht in
Het Blanckvoorthuis
omdat ze vergeetachtig
werd. Ze heeft daar een
fijne tijd gehad en zelfs
met hulp mogen
rondfietsen door haar
geliefde Heemse.
Geertje was 93 jaar oud
toen ze op 7 oktober
2025 dit leven losliet.
Op 13 oktober heeft de familie met verdriet en
een hart vol dankbaarheid afscheid genomen
van hun lieve moeder en oma. Wij luisterden
naar ‘praatjes en belevenissen’ uit haar leven en
mooie gedichten, door Geertje zelf
opgeschreven want schrijven deed ze veel. Die
woorden blijven achter als warme
herinneringen en inspiratie voor haar
nageslacht. Wij wensen de familie Gods zegen
toe.

M.J. van Breden

Harm Hindriks

Harm stond weer vol energie in het leven. Hij
had net een aantal goede onderzoeks uitslagen
van het ziekenhuis gehad. Hij kon weer een tijd
vooruit en wilde daarom graag naar HHC toe op
zaterdag. Onderweg daar naartoe moest hij
ineens uitwijken, waardoor hij een val maakte
met zijn scootmobiel. Hij kwam in het Isala in
Zwolle terecht. Daar bleek helaas al snel dat ze
nog weinig voor hem konden doen. Binnen een
paar dagen is hij daar op dinsdag 23 september
overleden. Harm had twee kinderen uit zijn
eerste huwelijk, Luit en Hans. Na zijn scheiding
kwam hij Margriet tegen en ze mochten vele
jaren samen zijn. Therésia en Alexander werden
geboren en na verloop van tijd mochten ze
steeds meer kleinkinderen verwelkomen. Zo
namen we afscheid van hem met een hechte,
grote familie. Harm stond graag in het
middelpunt van de belangstelling. Hij kon iets
mooi vertellen en had veel kennis over allerlei
onderwerpen. Hij was een harde werker. Hierbij
30

kwamen zijn
nauwkeurigheid en
plannen goed van pas. Dit
kwam ook terug in de
uitgebreide aanwijzingen
voor zijn afscheidsdienst
en begrafenis. In de
liederen en teksten kwam
enerzijds de
kwetsbaarheid van het
leven voorbij. Maar anderzijds een groot
vertrouwen op God en op een leven na dit
leven bij Hem. Hij is altijd kerkelijk betrokken
geweest en deed veel vrijwilligerswerk bij
andere organisaties waarbij hij zich voor HHC
twintig jaar lang voor de sponsoring heeft
ingezet. Harm leeft voort in de gedachten,
verhalen en in het leven van zijn kinderen en
kleinkinderen die allemaal mooie woorden over
hem spraken tijdens de afscheidsdienst.

ds. Yvonne van Benthem




In herinnering

Zwaantje Jantina Hannink - Bouwhuis

Op vrijdag 17 oktober overleed op de leeftijd
van 92 jaar Zwaantje Jantina Hannink -
Bouwhuis.

Zij werd geboren op 29 maart 1933 en groeide
op in Heemse. Zwaantje trouwde met Hendrik
Hannink en zij gingen in Brucht wonen. Samen
hebben zij het leven gedeeld, gewerkt in het
gezin en op de boerderij, zorgen gekend en in
goede en minder goede tijden was er het
samen zijn, tot oktober 1988, toen zij elkaar
moesten loslaten.

Zij kregen drie kinderen, Jan, Ineke en Zwanet,
die op hun beurt gezinnen vormen. In de
afscheidsdienst vertelden zij van de wereld van
moeder Zwaantje. Haar leefwereld, haar verder
gaan, hoe zij ruimte kon innemen, het reizen en
ondernemen, haar gaan en staan maar ook van
het gaandeweg kwijtraken van dat wat was. De
ene generatie volgt de andere op, haar
kinderen en kleinkinderen gaan verder, in hun
eigen leefwereld.

Zij hebben hun moeder, oma en overgrootoma
in liefde losgelaten, maar mogen in

dankbaarheid
vasthouden en
bewaren wat zij voor
hen gedaanen
betekend heeft. Wij
vertrouwen dat wij
worden
vastgehouden,
‘waar ik ook ga, met
al mijn wegen bent u
vertrouwd en overal
zal uw hand mij
leiden. (Psalm 139).
Gods mensenkinderen worden gedragen in
liefde, zijn voor altijd geborgen in licht en
vrede.

Op vrijdag 24 oktober was de afscheidsdienst in
de Hoftekerk, waarna de begrafenis plaatsvond
op begraafplaats Larikshof.
Correspondentieadres: Collendoornerdijk 7,
7798 CJ Collendoorn

ds. P. Langbroek

Maria van Engelen

Marie overleed op 26 oktober 2025 in de leeftijd
van 83 jaar.

Marie werd geboren in Collendoorn als jongste
van een groot katholiek gezin. Als kind fietste
ze naar school bij de nonnetjes in Slagharen. Ze
trouwde en werd samen met haar man
Nederlands Hervormd.

Ze hebben lang in Brucht gewoond, ze kregen
vier kinderen, André, José, Dinanda en Jeroen.
Marie was een lieve vrouw, die niet oordeelde
en geduldig was.

Haar kinderen hebben heel mooie
herinneringen aan haar. Zo zong ze altijd en
overal. Vaak ging ze er op de fiets op uit. Wat
genoot ze van haar kleinkinderen, die bij hun
oma met alles terecht konden.

Vanuit de Schoutenhof, waar ze na de scheiding
woonde, kwam ze in het Vechtdalhuis. Want de
laatste jaren van haar leven speelde dementie
haar parten. Ze is daar liefdevol verzorgd. Wat

was het mooi voor haar dat ze overgrootoma
werd.

Bij de afscheidsdienst voorafgaande aan de
crematie in de Lariks hoorden we: ‘Ons resten
geloof, hoop en liefde, maar de grootste
daarvan is de liefde’ We stonden stil bij haar
geloof, haar hoop en vooral haar liefde, waar
God de bron van is.

Met mooie muziek en liefdevolle woorden werd
ze herdacht.

Mogen de engelen, boden van het licht,

je naar het land van de levensboom leiden; (...)
moge het engelenkoor je een welkom bereiden.
We wensen haar kinderen, klein-en
achterkleinkinderen Gods vrede toe.

Ds. Elly Veldman-Potters
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In Canada is er veel aandacht voor de First Nations. Het gaat daarbij om de oorspronkelijke
bewonersgroepen — die we onterecht “Indianen” noemden (Columbus dacht bij aankomst in
Amerika dat hij in Indié was).

In onze september-vergadering lazen we elementen uit de toespraak van Opperhoofd Seattle uit
de 19e eeuw, waarin duidelijk staat hoe verschillend de inheemse bevolking en de Europese

the land not‘ on |t

Cmnf Seattle

"Mensen kunnen de aarde slechts delen. We kunnen het land alleen beschermen, niet bezitten".

“blanke” veroveraars kijken naar de aarde en de schepping als geheel. Een citaat uit die toespraak:
“God gaf u heerschappij over de dieren, de bossen en met een bijzondere bedoeling ook over de rode
man. Maar dat lot is een mysterie voor de rode man. Wij zouden misschien kunnen begrijpen als we
wisten waar de blanke man van droomt.Van welke hoop en verwachting hij zijn kinderen vertelt in de
lange winteravonden. Welke visioenen hij graveert in hun harten, zodat zij verlangend uitzien naar de
dag van morgen.”

In diezelfde AK-vergadering bespraken we een plan om een Jeugdwerker aan te stellen. In grote
lijnen gaat het om een plan dat voorziet in een parttime jeugdwerker voor de duur van vier jaar.
De focus zal vooral liggen op de leeftijd na de basisschool tot ongeveer 25 jarigen. Er is
goedkeuring gegeven aan het raamplan, op dit moment wordt de uitwerking verder
vormgegeven. Onze wereld verschilt ingrijpend met de wereld van de Suquamish - van deze stam
was Opperhoofd Seattle de leider. En onze huidige wereld verschilt weer ingrijpend van de wereld
waarin onze (groot)ouders zijn opgegroeid. Dat ontslaat ons niet van onze verplichting om te
blijven zoeken naar de hoop en verwachting die we mee willen geven aan de kinderen en de
jeugdigen die nu opgroeien. We hopen dat we daar een goede vorm voor ontwikkelen en dat we
daarbij iemand vinden die ons kan bijstaan en inspireren.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse
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Op donderdag 23 oktober organiseerden
de ZWO en het College van Diakenen een
diaconale avond in De Opgang. Martin
Zoer, onze consulent van Kerk in Actie,
gaf een heldere presentatie over het

ontstaan en de huidige werkwijze van

[ &
Kerk in Actie. Zowel de ZWO als de
diaconie dragen jaarlijks veel geld af aan
KiA en het is juist daardoor erg zinvol om

te horen waar en hoe het geld besteed

wordt. Martins heldere uitleg en de antwoorden die we kregen op onze vragen geven zeker
aanleiding om het werk van KiA, zowel in binnen- als buitenland, te blijven steunen.

Na de pauze was er eerst nog gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. Er zijn regelmatig
wisselingen in de samenstelling van de ZWO en de wijkdiaconieén en het is goed om elkaar te
kennen en ideeén met elkaar te delen. Daarna werd de rest van de agenda afgewerkt.

Een week later, op donderdag 30 oktober,
organiseerde de diaconale werkgroep
Moldavié een wijnproeverij in De Hof om
zo iedereen de gelegenheid te geven om
de 12 Moldavische wijnen, die dit najaar
besteld konden worden, te testen. Het
werd een gezellige bijeenkomst, waarbij
ook diverse hapjes werden geserveerd.
gl Wijnkenner Jaap Bult toonde zich een
prima sommelier en hij wist veel
wijnproevers te overtuigen van de
kwaliteit van deze Moldavische wijnen.
Dat bleek later uit de ingevulde
bestellijsten! Fijn dat er zo positief op de
verkoopactie gereageerd is in de wijken. De bestellingen worden, naar verwachting, in december
geleverd. Door Moldavische producten zoals deze wijnen te kopen, steunt u de plaatselijke
bevolking van dit armste land van Europa. Hartelijk dank daarvoor!

Albert Hakkers
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In herinnering

Jan Hendrik (Henk) Hutten

Henk werd geboren op 1 oktober 1947 als
jongste zoon in een gezin met twee kinderen
aan de Hoogenweg.

Toen Henk 15 jaar oud was, ging hij aan het
werk bij installatiebedrijf Sierink. In 1972
kochten Henk en Jannie hun huis aan de
Hoogenweg 49 en trouwden op 3 november
1972.

Een jaar later werd hun zoon Wim geboren.
Henk was heel actief voor plaatselijke
verenigingen. Hij zette zich in voor de lJsclub,
het stichtingsgebouw “de Hoogeweg’, de
Oranjevereniging, Plaatselijk Belang, de
sjoelclub en natuurlijk voor het CNV.

Op zaterdag was Henk aan het werk rondom de
kerk en hij hielp bij de verbouwing van de kerk.
Henk raakte zijn werk kwijt omdat het bedrijf
ermee stopte. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
Na werk in Dedemsvaart en uitzendwerk, kon
Henk als buschauffeur aan de slag op
Baalderborg. Henk genoot van dit werk en van
het contact met de mensen die er woonden en
is dit blijven doen tot aan zijn pensioen.

In 2018 werd kanker vastgesteld. Henk
herstelde, maar er kwam steeds iets bij.
Afgelopen april werd Henk opgenomen in Clara
Feyoena. Henk had daar heel veel moeite mee,
vooral toen bleek dat hij niet meer naar huis
Zou gaan.

De kaarten die hij kreeg van de mensen deden
hem goed. Er werd toch aan hem gedacht.
Henk overleed op 26 september, omringd door
zijn naaste familie.

Tijdens de uitvaartdienst spraken we over psalm
139, over God die in alles met ons meegaat.
Ook als we zelf moeite hebben om dat te
ervaren.

Wij wensen Janny, Wim, Roelien en Jos veel
sterkte en Gods nabijheid toe.

Bert Broers

Jan Eggengoor

Op 12 oktober 1938 werd Jan Eggengoor
geboren in Radewijk, hij was de tweede in een
gezin met vijf kinderen. Hij hielp al vroeg mee
op de kleine boerderij van zijn ouders. Op
14-jarige leeftijd ging hij bij zijn oom en tante in
Radewijk in de kost om daar te werken. Even
heeft hij bij Philips gewerkt.
In die tijd leerde hij Fenny kennen. Ze trouwden
op 15 november 1963 en gingen naast Jan zijn
ouders wonen. Ze konden hen zo
ondersteunen met de zorg voor zijn
verstandelijk beperkte broer.
Jan en Fenny kregen twee kinderen: Henk en
Fenneke.
Achttien jaar lang heeft Jan op steenfabriek
Diamant gewerkt en daarna bij de buitendienst
van de gemeente. Op éénenzestigjarige leeftijd
ging Jan met vervroegd pensioen.
Jan genoot van de kleinkinderen, die vaak
meegingen op de paardenkar.
Stilzitten was niets voor Jan. Hij heeft jaren als
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vrijwilliger geholpen in de kerktuin en op de
stekjesmarkt, samen met Ali en Fenneke. Hij
genoot van het samen met elkaar wat doen
voor een ander.

In februari 2023 kreeg Jan een dubbele
longontsteking, dit was een flinke aanslag op
zijn lichaam en geest. Hij vond dat moeilijk om
te accepteren, maar hij was altijd dankbaar
voor alle hulp die hij kreeg. Het liefst bleef hij
thuis en genoot van de achterkleinkinderen die
voor zijn raam langs fietsten.

Na een kort ziekbed, overleed hij op

28 september. Tijdens de afscheidsdienst
spraken we over Jesaja 43: 1-7, over God, die
altijd met ons mee gaat; ook als het moeilijk is.
We wensen Fenny, de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen die nabijheid toe.

Bert Broers



In herinnering

Harm Huisjes

Harm Huisjes is op 30 april 1941 geboren in
Radewijk Achterin. Hij groeide op met zijn zus
en broer. Na de Openbare Lagere School in
Radewijk ging hij naar de MULO.

Henk leerde Riek kennen en ze trouwden op

5 juni 1964. Samen namen zij de boerderij over.
Harm en Riek kregen vier dochters: Anita, Trudy,
Herma en Annebel.

Harm zette zich in voor het bestuur van de
school en bij sportactiviteiten.

Harm leerde van zijn vader het slagersvak en
ging als huisslachter op pad. Hij was een harde
werker, maar hield ook van een feestje. Thuis
was iedereen welkom en er was tijd voor elkaar.
Harm was lid van Toneelvereniging Roke en bij
de Duitse Toneelvereniging ‘de Heidespdllers:
Als regisseur bracht Harm grensbewoners
samen. Hij zette zich in voor behoud van het
dialect en schreef het lied ‘Mooie Roke'

Er kwamen kleinkinderen, die regelmatig op de
boerderij kwamen logeren.

Op zijn achtenvijftigste verkocht Harm de
boerderij. Hij had nu meer tijd om te jagen.

Harm en Riek verhuisden van de Roker Tip naar
de Roker Smid en bouwden daar hun
levensloopbestendig huis.

In maart 2024 kreeg Harm een herseninfarct.
Een mooi moment was dat Harm tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau werd benoemd.

Na het overlijden van Riek op 15 juni 2024 heeft
Harm geen gemakkelijke tijd gehad. Maar hij
deed zijn uiterste best om er wat van te maken.
Harm overleed op 9 oktober.

We lazen tijdens de afscheidsdienst in Prediker
hoe alles zijn tijd heeft. Het was goed, zoals
Harm zei.

We wensen zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Bert Broers

Johannes Muis

Johannes overleed op 27 oktober in de leeftijd
van 86 jaar.

Johannes werd geboren op een boerderij in
Bruchterveld en groeide op met drie broers en
twee zussen. Hij leerde Marie van den Berg
kennen, zij trouwden in 1965 en gingen aan de
Bruchterweg wonen. Ze kregen drie zoons,
Klaas, Bert en Gerald. Johannes heeft als
chauffeur en uitvoerder bij meerdere bedrijven
gewerkt. Hij maakte lange dagen, maar als hij
thuis was dan was hij er voor het gezin. Ook
heeft hij veel werk in de kerk gedaan, in het
jeugdwerk, en in de kerkenraad van de
Hessenwegkerk, ze woonden toen aan de
Rembrandtstraat. Muziek was zijn passie, 63 jaar
heeft hij trompet gespeeld bij Excelsior
Bruchterveld. Na zijn vroegpensioen heeft hij
samen met Marie veel gekampeerd en op de
kleinkinderen gepast. De groentetuin en de
siertuin werden goed door hem bijgehouden.
Johannes en Marie verhuisden naar een

appartement aan de
Barbierstraat 25. Inmiddels
begonnen zich tekenen
van dementie te
openbaren. Marie heeft zo
goed mogelijk voor hem
gezorgd, tot hij 3,5 jaar
geleden werd opgenomen
in de Meander. Daar had
hij het goed. Hij genoot
van bezoek, samen koffiedrinken met een
pindakoek.

Bij het afscheid voorafgaande aan de begrafenis
speelde de muziekvereniging (voorheen
Excelsior) en hoorden we zijn belijdenistekst: Tk
heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ (Jes.
43 1b). In dat vertrouwen mocht hij leven, dat
God zich over hem ontfermde. Wij wensen zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen de vrede van
de Heer toe.

Ds. Elly Veldman-Potters
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In oktober heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting 2026 opgesteld. In de vergadering
van eind oktober heeft de Algemene Kerkenraad deze goedgekeurd. Op de site is de (verkorte)
begroting ook opgenomen.
De begroting 2026 laat een tekort zien van € 9.400. Daarom is er straks in januari weer Actie
Kerkbalans !
De voorbereidingen voor deze actie die van 10 tot 24 januari wordt gehouden zijn in volle gang. De
wijkcontactpersonen zijn benaderd en worden geinformeerd. Brieven met de uitnodiging om mee
te gaan doen worden opgesteld. Het kerkelijk bureau sorteert alles per wijk en zal ook aan de
gemeenteleden die hebben aangegeven voor Actie Kerkbalans digitaal benaderd te willen worden
een mail gaan sturen. Ook zal in de kerkdiensten van januari aandacht gevraagd worden voor deze
jaarlijkse actie.
Waarom is Actie Kerkbalans zo
. belangrijk. Als kerk zijn we
Actie L 2 voor het grootste deel van
Kerkbalans i ; = - onze inkomsten afhankelijk
) van de bijdragen van de leden.
Daarin verschillen we eigenlijk
niet van sportverenigingen of
andere organisaties met leden.
Groot verschil is wel dat bij die

! verenigingen jaarlijks de
&R‘t d contributie wordt vastgesteld.
M All \Wanneer de kosten stijgen (en

} » voor de kerk

van morgen dat is nu eenmaal jaarlijks het

geval, soms weinig, soms veel)
moeten de contributies
verhoogd worden. Soms met 5 %, of met een maandelijkse verhoging van 3 euro. Natuurlijk
proberen de verenigingen de kostenstijgingen te beperken om daarmee de
contributieverhogingen ook te beperken.

Voor ons als kerkgemeenschap is dat niet anders. Ook wij proberen de kosten te beperken. Maar
toch lukt het niet om voor 2026 een sluitende begroting op te stellen. Anders dan bij verenigingen
kunnen wij niet uw vrijwillige bijdragen verhogen alsof het de contributie is. We zijn afhankelijk
van de bereidheid van onze leden om zelf te bepalen hoeveel zij hun jaarlijkse bijdrage willen of
kunnen verhogen.

Bij Actie Kerkbalans roepen we alle leden op om voor het komende jaar hun bijdrage opnieuw vast
te stellen. En we hopen natuurlijk dat u mogelijkheden heeft om uw bijdrage te verhogen. Zodat
we het tekort op de begroting kunnen oplossen en door kunnen gaan met alle kerkelijke
activiteiten.

Mogen we als College van Kerkrentmeesters ook bij Actie Kerkbalans 2026 weer rekenen op uw
verantwoordelijkheid en betrokkenheid? Alvast bedankt!

Namens het CvK, Henk Dogger, penningmeester.
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Bijbelrooster november/december

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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16 november
17 november
18 november
19 november
20 novermber
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december

Lucas 20,27-40
Lucas 20,41-21,4

Handelingen 22,30-23,11

Handelingen 23,12-22
Handelingen 23,23-35
Handelingen 24,1-9
Handelingen 24,10-21
Handelingen 24,22-27
Lucas 21,5-19

Lucas 21,20-38
Handelingen 25,1-12
Handelingen 25,13-27
Handelingen 26,1-18
Handelingen 26,19-32
Psalm 85

Jesaja1,1-17

Jesaja 1,18-31

Jesaja 2,1-5

Psalm 126
Handelingen 27,1-12
Handelingen 27,13-26
Handelingen 27,27-38
Handelingen 27,39-44
Psalm 72
Handelingen 28,1-10
Handelingen 28,11-22
Handelingen 28,23-31
Psalm 28
Jesaja6,1-13

Advent 1

Advent 2

Advent 3



wijk Marslanden

de Matrix 9.30 uur

16 nov Ds. Piet Langbroek Doopdienst

23 nov Ds. Yvonne van Benthem

7 dec Ds. Yvonne van Benthem
Viering Heilig Avondmaal

14 dec Ds. Martin Voet

21 dec Ds. Piet Langbroek Doopdienst




Opbrengsten levend geld. Wat is dat nou weer ?
Alle bij de PKN Nederland aangesloten kerken
moeten inzage geven in hun financién.
Daarvoor is een model ontwikkeld voor
opbrengsten en kosten. Binnen de opbrengsten
valt ook de rubriek ‘Opbrengsten levend geld.
Naast de andere inkomsten (denk aan
rentebaten en beleggingen, verhuur en andere
inkomsten van onroerend goed) vormen ze
samen de opbrengsten van de kerk. In onze
begroting 2025 (zie ook de site) gaan we uit van
ruim 1 min euro aan totale opbrengsten,
waarvan ongeveer 850.000 euro begroot is aan
‘opbrengsten levend geld;Wat zijn dat nu, die
opbrengsten levend geld. De grootste post zijn
de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen (voor
2026 wordt uitgegaan van 770.000 euro).
Daarvoor houden we straks in januari/februari
weer onze jaarlijkse actie kerkbalans. We vragen
als College van Kerkrentmeesters om voor het
komende jaar uw bijdrage aan het kerkenwerk
in Hardenberg-Heemse weer opnieuw vast te
stellen. Als het kan met een verhoging, want
ook onze kosten stijgen en voor 2026 is er nog
een gat in de begroting. Er wordt wel eens de
vraag gesteld: Hoeveel moet ik geven als
vrijwillige bijdrage ? Voor de vrijwillige (!)
bijdrage geldt: niets moet. Maar PKN Nederland
adviseert om een vrijwillige bijdrage te geven
van 2 % van uw jaarlijks netto inkomen. Dit is
een advies, uw persoonlijke omstandigheden
spelen natuurlijk mee bij uw besluit hoeveel
vrijwillige bijdrage u kunt geven. Afgelopen jaar
hebben we vanuit de PKN Hardenberg —
Heemse het eens anders benaderd. We hebben
de oproep gedaan om de bijdrage per maand
met 2 tot 3 euro te verhogen. Wanneer
iedereen dat zou doen dan zouden we in elk
geval het begrotingsgat kunnen dichten.
Natuurlijk kan niet iedereen dat, maar anderen
wellicht wat meer. Houdt u dit in gedachten
straks in januari ? Collecten in de kerk en Giften
zijn ook twee bronnen van levend geld.
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Daarnaast zijn er nog de acties (waarbij alle
gemeenteleden benaderd worden) voor de
Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte.

Met de actie voor de solidariteitskas vragen we
u als gemeenteleden om een bijdrage van 10
euro. Daarvan is 5 euro een verplichte afdracht
aan PKN Nederland, het overige (ook het
meerdere) is voor de eigen gemeente, dus voor
PKN Hardenberg — Heemse. Deze actie is zo
rond september. De huidige actie is nagenoeg
(het loopt altijd nog wat door) afgelopen en
heeft dit jaar ongeveer 35.000 euro opgebracht.
Binnenkort (in de loop van november) is er de
financiéle actie ‘Eindejaarscollecte’ In het
verleden was dit ook wel eens gekoppeld aan
Dankdag (en noemden we het de
Dankdagcollecte). Met de Eindejaarscollecte
vragen we u als gemeenteleden nog éénmaal
om een bijdrage voor het kerkenwerk.
Misschien hebt u (noodgedwongen) aan het
begin van het jaar uw vrijwillige bijdrage niet
kunnen verhogen, maar zijn uw inkomsten in
de loop van het jaar toch wel wat meegevallen
en wilt u dat de kerk daarvan ook meedeelt ? Of
was het toch al een uitzonderlijk dankbaar jaar
voor u en geeft u dat de mogelijkheid om een
bijdrage te geven voor de Eindejaarscollecte ?
Of voelt u ‘gewoon’ uw betrokkenheid bij het
‘wel en wee' van de kerk en neemt u ook bij
deze financiéle actie uw verantwoordelijkheid ?
Wat ook de beweegredenen zijn, als PKN
Hardenberg — Heemse is dit de derde en laatste
jaarlijkse actie waarin we de gemeenteleden
oproepen mee te helpen aan een gezonde
financiéle kerk. Opbrengst levend geld. Dat zijn
dus alle bijdragen die we samen als levende
gemeente met elkaar opbrengen om die
veelheid aan kerkelijke - en maatschappelijke
activiteiten uit te kunnen voeren.

Kunnen we ook op u / jou rekenen ?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Dogger, penningmeester.



Diaconale vakantieweek

Een warm ervaren! Diaconale vakantieweek in hotel lJsselvliedt!
Van 11 - 18 oktober waren we in Wezep in het prachtige herenhuis van Graaf
Limburg van Stirum. We, dat zijn 20 vrijwilligers van PKN Hardenberg en
inmiddels ook andere kerken en 26 gasten. Voor de gasten is het lastig of
onmogelijk om zelfstandig op vakantie te gaan. Sommigen redden zich prima,
maar hebben een steuntje in de rug nodig. Soms is het voor mantelzorgers fijn eens niet hun
partner te hoeven verzorgen. Anderen willen eens even weg uit het zorgcentrum of gewoon uit.
» De zorg die daarbij verleend wordt verschilt enorm.
De deskundigheid van de mensen in de zorgis groot en liefdevol. De gasten gaven
aan de goede sfeer en warme betrokkenheid van de vrijwilligers (van handen aan
het bed tot in het restaurant, bij het zoeken van verdieping, -
kortom alles wat gedaan, georganiseerd werd) als bijzonder
en waardevol te hebben ervaren. Een van de gasten: “lk
vond dat hier een warme sfeer heerste ...24 uur lang. Jullie stonden
steeds klaar voor ons, nooit was iets teveel. Jullie zagen wat we nodig
hadden!” Anderen: “Het is te merken dat jullie elkaar kennen, het voelde
direct goed”. Het was alweer de 14e keer dat we (in wisselende
samenstelling) dit vol enthousiasme deden.

Het weekthema ‘Tijd’, zoals Prediker dat verwoordt, stond centraal:
kloktijd en duurzame tijd.

Enkele activiteiten waren: een boottocht op de Vecht , bezoek aan
indrukwekkende zandsculpturen van Bijbelse taferelen in Elburg, een
distilleerderij in Zwolle, beauty- ochtend, persoonlijke wensen. Bij
voorbeeld : een onvergetelijk bezoek van twee schoonzussen aan elkaar
na 25 jaar was nu mogelijk.

Men kon ook rustig op het landgoed blijven. De
omgeving in haar mooie herfstkleuren was
prachtig. Ook daar was van alles mogelijk.
Voor een avondje uit was de huiskamer een
geschikte locatie. Drie avonden waren er heel
diverse musici. Er was een bingo, optreden van
gasten en een slotdiner!

Onze gasten hadden een fijne vakantie. Het afscheid was warm.,

Echt..overweegt u ook eens mee te gaan als vakantieganger of vrijwilliger? Volgend jaar gaan we
weer naar Hotel lJsselviedt in week 45 (31 oktober-7 november)!

Graag willen we de deskundigheid in de zorg hoog houden. Mensen die werkzaam zijn in de zorg
of net gestopt zijn vragen we dan ook eens te overwegen mee te gaan. Het hoeft geen hele week.
En eenmaal geweest?...De meesten gaan weer mee. De dankbaarheid van de gasten, de sfeerin
het team: het geeft energie!

Voor informatie over onze week neem contact op met Roelie Cazemier (tel : 06-53903169 of
roeliecazemier@gmail.com ).Algemene informatie kunt u vinden op de website
www.hetvakantiebureau.nl. Het is zeker de moeite waard!

Namens allen, Neeltje Jonkers
11



Verschillende kerken uit Hardenberg tuigen een
groot projectkoor op, onder leiding van
professioneel dirigent Arnold Wienen. Op 28
maart volgt een spetterende gospelnight met
een groot projectkoor, live band en de
medewerking van vocalist Ann Michelle.
ledereen die mee wil zingen in het projectkoor,
kan zich tot 15 december hiervoor aanmelden.
Houd je van zingen, wil je samen met anderen
God loven en de wereld een beetje mooier
maken? Dan is projectkoor Hardenberg, in
samenwerking met Compassion en Arnold
Wienen, absoluut een aanrader. Onder
professionele begeleiding werk je in drie
repetities toe naar een swingend concert op 28
maart 2026. Verschillende kerken uit
Hardenberg zijn enthousiast over het initiatief:
“Samen zingen werkt verbindend, maakt ons
vrolijk en is een mooie manier om het blijde
evangelie te vertellen. Maar we willen niet
alleen zingen over het evangelie, we willen het
ook handen en voeten geven. Daarom is
Compassion aanwezig en zetten we ons samen
in voor kinderen in extreme armoede.”
Enthousiaste zangers gezocht
Mede-initiatiefnemer en koorleider Arnold
Wienen hoopt op veel enthousiaste deelnemers
en gaat voor een koor van ten minste zestig
leden. Noten kunnen lezen of heel goed
kunnen zingen is geen vereiste. “Het enige wat
telt, is dat je enthousiast bent! Alles wat je moet
kunnen en kennen, wordt voor je ingezongen.
Door hiernaar te luisteren, kun je thuis alles
voorbereiden.”

Schrijf je in voor het projectkoor Hardenberg
Inschrijven voor het projectkoor kan tot 15
december 2025. De repetities zijn op zaterdag
31 januari (9.30 — 13.00u), vrijdag 13 februari
(19.30 — 22.00u) en zaterdag 14 maart (9.30u -
13.00u). Op 28 maart 2026 is het concert in de
Kandelaarkerk. Deelname kost € 150,-, waarvan
deelnemers tot de helft kunnen terugverdienen
door kaarten te verkopen. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op
arnoldwienen.nl/gospelnight-hardenberg.
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Woensdag 8 oktober kwamen de vrijwilligers en
koster beheerder van de PKN gemeente
Hardenberg-Heemse bijeen in de Opgang te
Radewijk. De Bedrijfshulpverleners kwamen

daar voor de jaarlijkse bijscholing. Naast
herhaling van de theorie, werd geoefend in de

praktijk. Er
werden
wonden
verzorgd,
brandjes
geblust en
reanimatie
geoefend.
Onder het

- genotvan
 koffieen een
broodje bal
werd er naast
 alle
oefeningen
ook veel
gelachen. En
aan het eind
oy I;z van de dag

' had iedereen
zijn taken volbracht en kon iedereen weer met
een gerust hart terug naar huis. Met inmiddels
weer het certificaat voor een jaar op zak.

Rezina Ramaker



cno®

)

BLOEMSTUKKEN

w"“'ﬁ“

Voor jong en oud,

door jong en oud.

KNIEPERTIES

DEURKRANSEN

BROODJES

KOFF™®

ERWTENSOEP

GRAFSTU! s

Wie wil cake, koek of taart bakken, voor bij de koffie.

Wie heeft: Buxus, Hazelaar, Conifeer, Skimmia, Eucalyptus of ander Groen.

Welkom om te brengen/kijken/kopen/helpen 16 t/m 19 December, Esweg 15

Meer info:

OPBRENGST => MOLDAVIE (project van de diaconie)
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Cindy Grendelman mail naar c.grendelman@gmail.com

Miny Bril mail naar minybril@kpnmail.nl of 0621912246




Ontvangen giften t/m 3 november 2025

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Mevrouw R. Bouwhuis Bloemenfonds Heemse € 20,00
Mini Prins Kerk (wijk Centrum) € 20,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Bloemenfonds Heemse € 10,00
Martijn van Breden Wijkfonds Centrum € 15,00
Jo Kampman Wijkfonds Centrum € 5,00
De heer en mevrouw Ramaker Wijkfonds Radewijk € 15,00
Betsy Martens Baalderveldpot € 20,00
Jenneke Brand Wijkfonds Centrum € 50,00
Totaal: € 155,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Collecten:
Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.




Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

DANKBAAR

Herfstkleuren en lege akkers
na de oogst: november
brengt ons in een
beschouwende stemming.
We gedenken Allerzielen,

de Dankdag voor Gewas en
Arbeid, Sint-Maarten en het
einde van het kerkelijk jaar.

De knutsel voor deze maand
verbeeldt de ‘oogst’in ons leven,
dingen waarvoor je dankbaar
bent. Wat is op dit moment in
jouw leven oogst te noemen:
hoop die vervuld is, plannen
die zijn voltooid, de komst van
iets waarop je wachtte, ervaren
genade?Voor wat of wie voel je
dankbaarheid?

Schrijf ze op strookjes papier die
je tot rijpe korenaren knutselt.
Niet moeilijk, prachtresultaat.
De korenaren kun je samen-
brengen tot een korenschoof
en in een vaasje zetten, bijvoor-
beeld op een ronde placemat,
met een lichtje erbij en het
woord ‘dankbaar, zie foto.

TIP: Laat ze staan tot de advent
en lees de aren nog eens voor-
dat je ze opruimt.

Nodig

- Enkele vellen gekleurd dun
A4-papier, 80 grams.

- Pen, schaar, plakband, rond
potlood, lange (bijv. 24 cm)
satéprikker

Doen

Aar:

- Knip een A4 in breedtestroken
vanca.21 x4,5 cm, 6 stroken
uit een vel.

- Knip een lange kant in tot
sprietjes.

- Schrijf op elke strook (vanaf
halverwege) iets waar je
dankbaar voor bent, zie foto 3.

- Rol de strook vrij strak om
een rond potlood. Plak na
het rollen het einde met een
plakbandje vast en verwijder
het potlood.

- Trek de korenaar aan een paar
binnenste sprietjes voorzichtig
naar boven uit.

Een iets draaiende beweging
helpt. Modelleer de sprietjes
lot een aar.

Halm:

- Knip een lengtestrook van ca.
2 cm breed en 24 cm lang.

- Knip één lange zijkant twee
keer langwerpig in, als gras-
sprieten

- Rol de strook in de lengte strak
om een satéprikker, zet hier
en daar vast met plakbandje.
Laat de twee sprieten uitsteken
voor de sier.

- Haal de satéprikker eruit. Druk
de onderkant van de aar wat
samen. Steek de halm in de
aar en bevestig met plakband.
(Laat zo nodig de prikker
zitten, maar dat hoeft niet.)

- Plaats de korenschoof van aren
in een kleine vaas en maak er
een ‘Dankbaar’kijkplekje van.

Ook een fijne creatieve bezig-

heid met anderen samen.

Veel plezier! m
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ie zich bekeert vergeefft:
or en aanvaard onze dank

Gij die o aan
licht geeft it bestaan,
met vertrouwer ort doet gaan:

hoor en aanvaard onze dank.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas
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Het kerkelijk bureau (in De Hof) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van december/januari
uiterlijk maandag 1 december 2025. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Hallink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Hallink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
codrdinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 47



13 december 2025

: Hoftekerk Hardenberg

N ue ”‘5?" e danvang: 19.30 uur
e
_;f:\'}\-:—(’ - 0

- Koor CZQV Zanglust
Dirigent Joan Jonkman

Orkest  Musica Michaelis
Sopraan Susanne Weber

Alt Lieke van Oostenbrugge
Tenor Chris Postuma
Bas David Visser

Entree € 25,00 (tot 25 jaar gratis). Kaarten in de voorverkoop
a € 20,00 bij boekhandel Heijink in Hardenberg, bij de koorleden
en online via czov-zanglust.nl ]




